
NIJS OET ‘T LOEG 
	  
Met dank aan Janny van Rhee voor het aanleveren van onderstaande kopieën. 
	  
De naam van ons dorpsblaadje is niet zomaar een naam; dat mag blijken uit onderstaand 
verhaal. 
Op de eerste 2 pagina’s kunt u het verhaal van Nijs oet ’t Loeg lezen, ter gelegenheid 
van haar 10-jarig bestaan in 1989. Het blaadje begon in 1979 naamloos, met in de eerste 
uitgave een oproep aan onze toenmalige dorpsgenoten om een naam te bedenken. De 
suggesties waren zeer divers, zie de derde pagina. 
Uiteindelijk werd gekozen voor de titel die ons ook nu nog bekend in de oren klinkt.  
Pagina 4 is het titelblad van de laatste uitgave in juli 1989. Helaas was de redactie 
genoodzaakt er na 10 jaar mee te stoppen i.v.m. te weinig copy. In latere jaren kwam de 
naam weer terug in ons huidige maandelijkse nieuwsblaadje. Let op een klein verschil in 
nuance: NIJS is NEIS geworden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



	  
	  
	  
	  
	  
	   	  





	  
	  
	  



	  


